


Cen Ierse avond
Deel 2

Gezien het grote succes van de eerste lerse avond met Mannen van Naam, waarhij in
het eerste seizoen maar liefst tachtig procent van de zalen was uitverkocht, kon een
tweede deel niet uitblijven.

Tochis dat niet de belangrijkste reden waarom de vier multi-instrumentalisten

de muziekcultuur van het smaragdgroene eiland opnieuw in het zonnetje zetten. De
voornaamste aanleiding is eenvoudig: pure inspiratie! De mannen hebben nog zoveel
te vertellen over hun band met lerland. Ook liggen er nog tal van mooie liedjes op de
plank, vaak met een persoonlijke inslag, die eveneens hun affiniteit met de lerse
cultuur onderstrepen.

In dit theaterprogramma kun je ook weer de bekende lerse meezingers
verwachten, de klassiekers van bands als The Dubliners en The Pogues. De
opzwepende Keltische tunes zullen uiteraard ook niet ontbreken, laat staan de
sappige verhalen vol humor.

Wie lerland een beetje kent, denkt aan ‘gemeenschapszin’. De mensen komen
bij elkaar in de pubs om te praten, te lachen, te drinken, te zingen en muziek te
maken. De Mannen van Naam verstaan de kunst om precies die sfeer van
saamhorigheid naar de Nederlandse theaters te brengen.

‘Even met z'n allen tegen de rest van de wereld’, of, zoals iemand het na afloop
van een voorstelling zei: ‘Dit is lerse muziek next level” Waarvan akte.




